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Vraag het aan Morya 

 

 

 

Datum: ____/____/______  Online advies nr. 409 
 

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‘Ik moet oppassen dat ik niet vereng’ 

“Iedere  kracht  die  te  maken  heeft  met,  Ik  zou  zeggen,  een  slechte 

energie,  een  soort materiële  welstand  die men  nastreeft  alleen maar 

omwille van de materie, wekt in feite een soort verenging in de mens.  

Dezelfde draaikolk die  in de wereld aanwezig  is, komt  in  jezelf aanwezig 

wanneer je je richt naar de materie. Dan maak je een verenging mee, een 

soort slurf die jou tot in de materie trekt, en dan kan je niet verdragen dat 

andere mensen  in  de  andere  richting  gaan,  dus  in  de  richting  van  een 

verruiming, van een openbaring, van een aanvaarden van het Goddelijke. 

(…) 

Wanneer je het spelletje door hebt, kan je op voorhand al zien: ‘ik ben nu 

met materie  bezig.  Ik moet  oppassen  dat  ik  niet  vereng.  Ik moet  ook 

spiritueel  aandacht  kunnen  hebben  naar  die  verruiming,  naar  het 

Goddelijke, naar de vreugde, naar de echte waarden van het  leven.’ Dan 

komt er een evenwicht in je en kan je de balans ontdekken in jezelf.” 

 

Meester Morya 

 

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven” 

 (uit hoofdstuk 3: ‘Het enge uiterlijke leven en het ruime innerlijke leven’) © Mayil.com 
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